
Lees nogmaals 1 Korinthe 12: 1-11 en Romeinen 12: 6-8. Welke gaven herken jij bij jezelf? 
Hoe zou je hier verder in kunnen groeien / uitstappen? 
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G a v e n

Vragen ter overdenking & bespreking n.a.v. de preek (06-10-2024)

De preek ging over Daniël 2. Daniël gebruikte zijn bovennatuurlijke gaven om God te laten zien
in een gevallen wereld. Hoe kunnen wij de bovennatuurlijke gaven die aan óns gegeven worden
op een natuurlijke manier gebruiken in onze huidige tijd & cultuur? 

Als kinderen van God mogen we weten dat de Heilige Geest in ons leeft; God in ons. Zijn wij ons
voldoende bewust van het feit dat God in ons woont? Wat betekent dit voor ons, en voor de
wereld om ons heen?

Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Laat jij je net als Daniël dagelijks vullen en doordrenken door God om verzadigd ”de wereld” in te
kunnen gaan? Zo ja, hoe doe je dit? Welke keuzes zou je eventueel kunnen maken om hier meer
ruimte voor te maken in je leven?

Vraag 4

Vraag 5

Sta jij denk je voldoende open voor wat God heel specifiek in en door joúw leven wil doen? Hoe
intentioneel strek jij je uit / gebruik jij hierbij de gaven die Hij je geeft om verschil te maken in je
omgeving en Hem te weerspiegelen? Is er iets wat je hier misschien in tegen houdt? Zo ja, wat is
nodig om dit te veranderen?
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