Week 3
Overgave

Daniel 3

Vragen ter overdenking & bespreking n.a.v. de preek (13-10-2024)

Vraag 1

Koning Nebukadnezar heeft een droom gehad en Daniél heeft deze uitgelegd zodat
Nebukadnezar het zou begrijpen. Hoe gaan wij om met woorden die we van God ontvangen?
Hetzij door dromen, visioenen, de Bijbel of profetie. Hoe testen (beproeven) wij datgene wat wij
horen? Zie ook 1 Thessalonicenzen 5:19-21; “Doof de Geest niet uit en veracht de profetieén niet
die Hij u ingeeft. Onderzoek (beproef) alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke
vorm het zich ook voordoet.” Wat zou de juiste, Bijbelse wijze zijn om met een woord van God
om te gaan?

Vraag 2

Coen maakte een opmerking in de preek dat God ons soms vraagt om door het vuur te gaan, en
niet 6m het vuur heen. Hoe Kijk jij naar het verhaal van de drie jongens in Daniél 3, die door het
vuur moesten gaan? Hoe kunnen wij vrede en acceptatie vinden in het feit dat God altijd goed,
soeverein en almachtig is, ook al snappen wij Zijn wegen soms niet? Dit kan voornamelijk een
uitdaging zijn bij onbegrijpelijke sterfgevallen, ziekte, pijn en leed.

Welke belofte uit Jesaja 43 heeft Coen genoemd?

Vraag 3

God heeft een plan voor onze levens die soms heel anders is dan de plannen die wij zelf hebben.
Koning Nebukadnezar eiste overgave van Daniél en zijn vrienden aan zijn plannen, maar zij
bleven trouw aan God -“no matter the cost” - wat hen hun ook mocht kosten.

Kan jij andere voorbeelden uit de Bijbel bedenken waar mensen ervoor kozen om zich liever aan
God over te geven dan aan de veeleisende wereld om hun heen?

Wat zegt de Bijbel over overgave aan God en hoe reageer jij op die boodschap?
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